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Met een bijzondere reis begon voor Jan
en Tinie Rovers onverwacht een nieuwe
fase in hun leven. Al meer dan twintig
jaar zetten zij zich met hart en ziel in
voor de stichting Flor Ayuda.

Jan en Tinie wonen al zolang zij getrouwd zijn in Tinie’s geboortedorp Wijbosch. Als
vijfentwintigjarige bouwde Jan er samen met zijn zwager zelf een dubbel woonhuis,
“Je kon destijds overal in Schijndel bouwen. Maar deze plek stond ons toch wel het

meest aan’, zegt Jan. Vanuit de woonkamer hebben zij al 47 jaar een fraai uitzicht op
weilanden waarachte Wijboschbroek begint. Het kon slechte
Jan komt uit Sint-Oedenrode. Zijn aderha 1 een boerderij waar hij vagk mee moest

helpen, maar zelf wilde hij geen boe*r. orden. Liever werd hij timmerman.
Hij werkte voor verschillende bazen, waarvan de laatste 22 jaar bij Bouwbedrijf Van
der Linden in Sint-Michielsges ijd belandde hij wegens

rugproblemen in de WAQ. Dat betekent niet dat hij stil ging zitten. Maar daarover

later meer,

Jan en Tinie kregen twee dochters. De naailessen die Tinie op school kreeg waren
goed besteed. Veel kleding voor de kinderen maakte zj zelf, en toen zij wat meer
tijd omhanden kreeg, volgde zij een opleiding tot lerares coupeuse en ging zelf
lesgeven . Op een advertentie in het Schijndels Weekblad kwamen voldoende
reacties om een cursus in dorpshuis De Geut te starten. In de jaren die volgden
bleven de cursisten komen. “De deelnemers varieerden in leeftijd van zeventien
tot zeventigplus. Het was heel leuk om te doen, want ze waren allemaal even
leergierig. Ik heb achttien jaar lesgegeven. Bij mijn afscheid waren veel oud-

cursisten aanwezig. Met een aantal heb ik nog steeds contact.”

Ook op gevorderce leeftud zijn Jan en Tinie nog volop actief. Jan zingt al 33 jaar
bij het kerkkoor dat na de sluiting van de Wijbossche Servatiuskerk onderdak
heeft gevonden in de kapel van de Annahof. Hij is vaak te vinden in de
houtwerkplaats van Welzijn de Meierij en beiden zijn actief in het Repair Café,
waar bezoekers een keer in de maand terecht kunnen met kapotte fietsen,
apparaten en kleding. Maar de meeste tijd gaat zitten in hun werk voor Flor
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Ayuda. Deze stichting beijvert zict
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om het leven van armen in
Guatemala te verbeteren.

In 1993 bestond Jans werkgever Van
der Linden 75 jaar. Ter gelegenheid
van het jubileum schonk het
bouwbedrijf een fors bedrag aan
Memisa. Het geld was bestemd voor
de bouw van een ziekenhuis in El
Milagro, een wijk in Guatemala-City



waar toen ruim 60.000 mensen in zeer armoedige omstandigheden leefden.

Van der Linden had een loterij onder de werknemers georganiseerd. De winnaar
mocht het project bezoeken. Jan en Tinie wonnen en vertrokken eind 1993 voor
een reis die hun kijk op het leven zou veranderen.

Jan: “Wat we daar zagen, staat op ons netvlies gebrand. Wat maken we ons hier
dan druk om niets. De mensen leefden er in krottenwijken. Straten en stegen
waren onverhard. Riolering was er wel, stromend water niet. Drinkwater moest
voor forse bedragen worden gekocht bij rondrijdende tankwagens. Diarree en
paratyfus kwamen veel voor.”

Jan en Tinie logeerden bij het gezin van Vitalino en Berta Cuca. Tinie: “Vitalino

zette zich met hart en ziel in om de leefomstandigheden ter plaatse te verbeteren.
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Hij nam ons overal mee naar toe.
Maar in zo'n omgeving loop je niet
rond als toerist. Wij kregen meteen
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de behoefte om te helpen.”

Het ziekenhuis opende de deuren in
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994. Maar een gebouw alleen is niet
genoeg. Gepensioneerd cardioloog
dr. Bloem van het Mariaziekenhuis in
Tilburg constateerde bij een bezoek
dat het aan alles ontbrak. Met het




B JONG BELEGEN

?g

Op 24 december 1993 vertrokken we om 10.45
uur.

Mariaziekenhuis wist hij te zorgen voor een container vol
ziekenhuismateriaal en een vol hulpgoederen. Stichting Flor
Ayuda werd in het leven geroepen. Sindsdien zijn heel wat
containers met hulpgoederen naar Guatemala verscheept.
Door problemen met de douane heeft de stichting moeten
besluiten daarmee te stoppen.

ZELFWERKZAAMHEID EN ZELFREDZAAMHEID

Flor Ayuda zet zich met name in voor gezondheidszorg en
onderwijs, waarbij zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid de
uitgangspunten zijn. Dankzij giften en inzamelingen kon met
hulp van de stichting een waterleiding worden aangelegd.
Er werden zeven basisscholen gebouwd waar tot zo'n
vijfhonderd leerlingen les krijgen. Inmiddels is er ook een
technische school geopend. Beursouders zorgen voor
financiéle ondersteuning van de leerlingen.

Jan en Tinie dragen al vierentwintig jaar hun steentje bij.
Zo'n tien keer per jaar staan zij op braderieén om Flor Ayuda
onder de aandacht te brengen en met de verkoop van
zelfgemaakte nestkasten, kaarthouders en andere spullen
geld in te zamelen. Tinie benadert ook actief sponsors. In
1999 brachten zij een tweede bezoek aan Guatemala.
Vitalino komt om de paarjaar naar Nederland. Dan komt hij
ook steevast langs bij Jan en Tinie.

Begin deze maand vierde stichting Flor Ayuda het
twintigjarig bestaan in Rijen met medewerkers, sponsors en
beursouders.
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Er zijn veel doelen
gehaald, maar we blijven
bezig

De betrokkenheid van Jan en Tinie is nog altijd even groot.
Jan: “De stichting bloeit. Er zijn veel doelen gehaald, maar
we blijven bezig, want het kan altijd beter.” Tinie vult aan:
“Het heeft echt iets bij ons teweeggebracht. lets dat we de
restvan ons leven met ons meedragen.”

Zie ook florayuda.nl



